
BÀI 18: 

TRƯNG VƯƠNG VÀ CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN 

I. HAI BÀ TRƯNG ĐÃ LÀM GÌ SAU  KHI GIÀNH LẠI ĐƯỢC ĐỘC LẬP? 

- Trưng Trắc được suy tôn làm vua (Trưng Vương) đóng đô ở Mê Linh. 

- Phong chức tước cho những người có công. 

- Lập chính quyền tự chủ,cử Lạc tướng cai quản các huyện . 

- Miễn thuế 2 năm liền cho dân,bãi bỏ luật pháp hà khắc của chính quyền cũ. 

II.CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC HÁN (42.43) ĐÃ DIỄN 

RA NHƯ THẾ NÀO? 

-Tháng 4/42 Mã Viện đem hai vạn quân,hai ngàn xe thuyền,các loại cùng nhiều dân phu 

tấn công Hợp Phố , ta rút khỏi Hợp Phố. 

-Cuộc chiến diễn ra quyết liệt tại Lãng Bạc.Do thế giặc mạnh ta lui về giữ Cỗ Loa, Mê 

Linh rồi Cấm Khê 

- Cuối tháng 3/43 Hai Bà Trưng hi sinh oanh liệt tại Cấm Khê. 

- Cuộc chiến tiếp diễn đến tháng 11/43. 

- Mùa thu năm 44, Mã Viện thu quân về Trung Quốc. 

 

BÀI 19:  

TỪ SAU TRƯNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚC LÝ NAM ĐẾ  

(GIỮA THẾ KỈ I – GIỮA THẾ KỈ VI) 

I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CÙA CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC ĐỐI 

VỚI NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ I DẾN THẾ KỈ VI 

- Thế kỉ III,nhà Ngô tách Châu Giao thành Quảng Châu và Giao Châu (Âu Lạc cũ). 

- Đưa người Hán sang làm Huyện lệnh. 

- Thu nhiều thứ thuế (muối ,sắt) lao dịch, cống nạp nặng nề. 

- Buộc dân ta học chữ Hán, tuân theo phong tục tập quán của họ nhằm đồng hóa dân tộc 

ta. 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ NƯỚC TA TỪ THẾ KỈ I DẾN THẾ KỈ VI CÓ GÌ 

THAY ĐỔI? 



- Trồng lúa 2 vụ 1 năm 

- Biết đắp đê phòng lụt 

- Nghề rèn sắt (công cụ, vũ khí),làm gốm dệt vải phát triển. 

- Hàng hóa trao đổi ở các chợ. 

- Nhà Hán nắm độc quyền ngoại thương.  


